BRENG MET ‘LES AMIS" EEN BEZOEK AAN

ADBII) &

Beleef op 16 juni a.s. een interessante middag en breng
met Les Amis de Cécile een uitgebreid bezoek aan de
Abdij Rolduc in Kerkrade. Abdij Rolduc is het grootste
abdijcomplex van de Benelux en bijzonder beziens-
waardig. Met een terugblik op het rijke verleden van
de Abdij wordt voor u iets van het rijke kloosterleven
tot leven gewekt. Met de bezichtiging van de Abdij-
kerk, de Crypte, de schitterende Rococobibliotheek,
de Bisschopzaal, het Abtshuis en zicht op het Semina-
rie. Zelfs de gewelvenkelders met het proeflokaal zal

u worden getoond. Laat u aan de hand van een gids
meenemen in het imposante verleden en kom op plek-
ken waar normaal geen toegang is. We brengen een
bezoek aan de abdijbrasserie ‘de Kanunnik, of bij goed
weer het schitterende binnenterras, voor koffie en een
stukje Limburgse vlaai. Ook een bezoek aan de eigen
abdij- mini-brouwerij met na afloop een eigen gebrou-
wen abdijbiertje met hapjes zal niet ontbreken.

ROIL

KERKRADE

Tegen 17.00 uur brengt onze ‘Heinz'-bus u terug naar het
Cecilia-Heemet ‘de Suisse, waar we na enkele borreltjes kun-
nen genieten van een uitgebreid warm- en koud buffet.

Het beloofd wederom een gezellige en interessante middag
te worden.

De kosten bedragen € 37,00 p.p.* Vertrek is om
14.00 uur vanaf het busstation Vaals.

Terugkomst in de ‘Suisse’ rond 17.30 uur.

U kunt aanmelden telefonisch 043 3063643 of per
mail: ernes@home.nl of lesamis@kmkcecilial837.nl
Deelnamekosten kunt u contant afrekenen in de reisbus.

Hebt u familie of vrienden die u graag zou willen mee-
nemen? Dat kan, laat het even bij uw aanmelding weten.

Uw deelname stellen wij bijzonder op prijs.

*Incl. koffie/vlaai, abdijproeverij, gidskosten, busvervoer en warm/koud
buffet. Exclusief gebruik eigen consumpties



